
Theo Lời Kể Của Pháp Sư Khai Nghiêm

1. Tôi nhớ vào năm 2008, tại thiền tự Thực Tế ở Lư Giang, sư phụ thượng 
nhân lúc đó đang ở giảng đường Hoa Nghiêm. Vào buổi tối, khi Khai Nghiêm hâm 
thuốc cho sư phụ thượng nhân, lúc cầm ly thuốc vừa hâm xong thì thấy ly hơi nóng, 
nên Khai Nghiêm đã rót thuốc sang một cái ly mới. Khi dâng lên cho sư phụ thượng 
nhân, Khai Nghiêm nói: “Đệ tử đã đổi cho ngài một cái ly mới”. Nghe vậy, sư phụ 
thượng nhân liền nghiêm nghị nói với Khai Nghiêm: “Chúng ta xuất thân nghèo khổ, 
ăn cơm uống nước mãi mãi chỉ dùng một cái bát, một cái ly thôi. Không nên học 
theo người giàu, dùng nhiều bát nhiều đĩa”.

2. Nhớ lại vào năm 2009, Khai Nghiêm theo hầu sư phụ thượng nhân tại Cát 
Lâm, cả hai ở trong một khách sạn. Buổi tối, Khai Nghiêm chuẩn bị nước tắm và 
khăn cho sư phụ. Lúc đó, Khai Nghiêm lấy một chiếc khăn tắm lớn để sư phụ lau 
người, thì sư phụ nói: “Không cần đâu, thầy lấy cho tôi một chiếc khăn nhỏ là được 
rồi. Khăn tắm lớn dùng xong, đến lúc nhân viên phục vụ giặt sẽ khó sạch”.

3. Năm 2019, Khai Nghiêm theo hầu sư phụ tại chùa Cực Lạc ở Đài Nam. 
Một đêm nọ, sư phụ đang xem phim tài liệu về trường học Hoằng Minh. Thấy thời 
gian không còn sớm, Khai Nghiêm liền hỏi sư phụ: “Sư phụ có thể vừa ngâm chân 
vừa xem được không?” Sư phụ đáp: “Thầy giáo đang nói chuyện, chúng ta lại ngâm 
chân, như vậy là không cung kính. Đợi lát nữa xem xong rồi hãy ngâm”.

Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”


